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♥ ♥ ♥   De voorzitter aan slag 

 
 

Beste bridgers, 
 

De ‘winterstop’ is dit seizoen wel heel vroeg ingegaan en heeft ook nog 
eens heel lang geduurd. Maar … er is hoop. Wij rekenen erop, dat wij in 
september weer kunnen bridgen op de club. De Schuttersheuvel is 
inmiddels voor het hele seizoen besproken. Tot de start van het nieuwe 
seizoen blijft het nog rustig als het om fysiek bridgen gaat.  
 

Bridgen op de zomeravonden in de zomeravondcompetitie bij Onder de Linden was nog niet 
mogelijk. Die gaat dus niet door. Er is wel een andere mogelijkheid: via stepbridge bij BC Capriolen. 
Zie verderop in deze Open Kaart.  
Ook de Snitsimmerdrive is afgelast. Gegeven de vele onduidelijkheden heeft de commissie dit 
onlangs besloten. De commissie richt zich nu op de jublileumeditie in 2022! 
Blijft over voor de komende maanden: bridgen in de huiskamer, op het terras of online.  
Namens het bestuur wens ik jullie een goede zomer toe. Ik hoop jullie in september weer allemaal te 
ontmoeten! 
 
Jan Dooper, voorzitter 
 
 

♣ ♣ ♣ troeftrekken? 

(zuid/ow) 
 

♠ 7 3  
♥  A B 10 8 6 4 2 
♦ 10 9 
♣ V 7 

 
♠ A H 6 5  
♥   
♦ A H V 6 4 3 

♣ A 8 2 
 

Noord opent met een preëmptieve 3 harten en zuid reageert met 3 sans atout. Dat is het 
eindbod. West start met schoppen vrouw. Hoe moet je dit spel afspelen? 
 



♠ ♥ ♦ ♣ BC Capriolen 
 

Omdat we nog niet in het echt kunnen bridgen, willen we op donderdagavond in de 
maanden juni, juli en augustus onze zomerdrives via stepbridge houden. Iedereen kan 
meedoen. Je hoeft niet per se lid te zijn van Stepbridge, je kunt via BC Capriolen inloggen. 
 
Inschrijven en aanmelden: graag de eerste keer dat je meedoet een mailtje sturen naar: 
tj.fijlstra@home.nl Ook je bondsnummer doorgeven, zodat je toegevoegd kunt worden aan 
het Portaal van Stepbridge. Daarna is aanmelding niet meer nodig. Je bent niet verplicht 
iedere donderdag mee te doen. Er zijn geen kosten aan verbonden. 

Aanvang: 19.30 uur. Graag voor 19.00 aanmelden op Stepbridge. Als er om 19.15 uur niet 
voldoende deelnemers zijn, dan gaat de drive niet door. Het minimumaantal deelnemers is 
12 paren. Er worden 7 rondes van 3 spellen gespeeld en er wordt alleen om de eer gespeeld, 
niet om de prijzen! 

 

 

 

♠ ♠ ♠ ♠  Interview 

Niek Kerver: ons jongste clublid houdt wel van een uitdaging! 
 
Niek, zoon van Gerda en Willem Kerver en broer 
van Ronald, is geboren in 1995 in Sneek. Na de 
middelbare schoolopleiding heeft hij een aantal 
jaren in Enschede gestudeerd. Op dit moment 
volgt hij via NCOI een opleiding voor 
werktuigbouwkunde. Dit doet hij in combinatie 
met een (halve) baan bij Insumo, een bedrijf dat 
motoren voor elektrische boten ontwikkelt. Hij 
doet daar, zoals hij zelf zegt, ‘van alles.’ 
Assemblage, beheer van de 3D-printer, 
ontwerpen. ‘Dat maakt het werk juist zo leuk. 
De ene keer zijn we bezig met het ontwerp van 
een prototype, de volgende keer ben ik 
bijvoorbeeld aan het zink gieten. Het werken 
met de 3D-printer is ook bijzonder. Je ontwerpt 
iets dat er nog niet is én we werken met 
biologisch afbreekbaar materiaal! Het blijft een 
uitdaging, een echte puzzel.’ 

 
 Intermezzo 
De hele familie houdt van spelletjes, puzzelen, etcetera. Deze keer hebben Gerda en Niek iets bedacht 
voor hun bijna verslaving aan de kanjerstroopwafels met een laagje witte chocolade. Ze verstoppen 
ze in de woonkamer. Als je er een vindt, mag je hem opeten. In de gauwigheid vind ik er drie: 2 die 
Gerda heeft verstopt en 1 die Niek heeft verstopt!! 
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Kaarten 
‘ik weet niet beter of we deden altijd spelletjes. Van alles, veel 
bordspellen en ook veel kaarten: boerenbridge, pesten, hartenjagen, 
klaverjassen. Zo rol je er makkelijk in. We hebben een kast vol spellen, 
ook in de vakantie gaan er altijd veel mee. Mijn favoriet is: kolonisten 
van Catan (met uitbreiding).’   
Niek heeft dislexie, maar bij het kaarten en bij het werken met cijfers 
heeft hij er geen last van. ‘Bij het lezen wel, maar als ik mijn leestempo 
aanpas, dan gaat het wel.’ 
Bridgen vond Niek wel interessant. ‘Ik wilde het altijd wel leren. Vooral 
het bieden trok me aan, al snapte ik er niets van. Van boerenbridge leer 
je slagen tellen, daarmee is het begonnen. De hele familie bridget, dus 
dan heb je al snel voldoende mensen bij elkaar. Bovendien is het bij ons 
thuis ook vaak een onderwerp van gesprek.' 
 
Fanatiek 
‘Dat zit in de familie. We willen allemaal winnen. Je kunt net zo fanatiek 
spelen als je zelf wilt, zeker met bridge. Dat gaat van heel simpel tot 
heel complex. Als het echt om de strategie gaat, dan vind ik het heel 
leuk om te winnen. Daar heb je namelijk zelf invloed op. Ik ben begonnen met een heel simpel 
basissysteem met weinig afspraken. Dan heb je weinig aan fanatisme.’ 
Niek is begonnen bij de Bridgesociëteit, samen met zijn moeder Gerda. Het vorig seizoen (toen ze net 
als wij nog mochten bridgen) zijn ze na een begin in de B-lijn met de hakken over de sloot in de A-lijn 
gekomen. Vanaf het nieuwe seizoen, als het allemaal weer kan en mag, zal hij met zijn oom Jan 
Dooper spelen bij onze club. Een voorproefje hebben ze in het korte seizoen van 2020 al gehad en 
het ging best goed! In dit bridgeloze jaar hebben Niek en Jan samen gespeeld tegen Willem en mij 
(Angeline), eenmaal per week. Om het een beetje bij te houden en te oefenen. 
 
Moeilijk 
Wat vindt hij moeilijk bij het bridgen? ‘Er gaat veel informatie over de tafel die je kunt meenemen in 
je beslissingen. Alles gebruiken is lastig. Bijvoorbeeld: ook wat je maat niet geboden heeft, kan 
belangrijk zijn. Of een mogelijke kaartverdeling bij de tegenstander op basis van hun bieden. De 
punten tellen en vooral bijhouden tijdens het spel! Dat allemaal gebruiken is nog iets van de 
toekomst.’  
Wat vindt hij makkelijk? ‘Door mijn achtergrond van spelletjes vind ik het afspelen niet zo moeilijk en 
ook het basissysteem is goed te snappen. Het Acol-biedsysteem is logisch, daarom zijn ook de 
uitbreidingen van het systeem goed te begrijpen.’ 
 
Scouting 
Al sinds jaar en dag is Niek lid van de scouting: Grutte Pier. Sommigen kennen hem misschien van de 
kabelbaan op het Kleinzand op koningsdag. Hij is inmiddels begeleider van de Wilde Vaart: jongens 
en meiden van 15-17 jaar. ‘Ik vind het vooral leuk, omdat ze al zo’n lange tijd bij de groep zitten. Ze 
zijn wel in voor een uitdaging, bijvoorbeeld het bouwen van een katamaran. Met het zeilen redden 
ze zich best. Ze accepteren mij als leider. Ik denk omdat ik voor veel dingen opensta en vooral omdat 
ik mijn eigen plezier ook laat zien!’ Het is natuurlijk jammer, dat ze zo’n lange tijd niet bij elkaar 
geweest zijn, maar ze hebben allerlei alternatieve dingen online bedacht. Hopelijk kunnen ze 
binnenkort weer los. 
 
 
 



Bergklimmen 
Vanaf zijn nulde jaar gaat Niek al mee de 
bergen in. Als jonkie in de rugdrager, maar 
zodra hij op eigen benen kon staan, liep hij zelf. 
Je moest hem als het ware met een touw 
vastbinden, anders ging hij er zo vandoor. Zelf 
vind ik (AK) dat hij ervoor geschapen is, zo 
makkelijk en zeker als hij in de bergen loopt. 
Hij houdt van het buiten zijn en van de 
uitdaging, de grenzen opzoeken. 
‘Het lijkt soms moeilijk, bij het klimmen vooral, 
maar dan lijkt het toch te kunnen en het dan 
doen. Dat vind ik leuk. Ik heb een goed beeld 
van wat ik kan, zonder idiote risico’s te 
nemen.’ 
Hij houdt van sneeuw en ook hier geldt de 
uitdaging: ‘De sneeuwgebieden liggen hoog in 
de bergen, de uitdaging is dus ook hoog. Het is 
de kunst uit je comfortzone te gaan. Dat geldt 
voor mij, maar ook voor de anderen die mee 
zijn. Die daarin begeleiden, vind ik prachtig.’ 
(NB: daar kan ik van mee praten, want bij heel 
moeilijke tochten is Niek de rust zelf. Hij kijkt 
en wijst waar en hoe je kunt lopen. Dan gaat 
alles een stuk gemakkelijker, AK). 

 
Als eindexamencadeau heeft hij een klimcursus van de NBV gekregen en sindsdien gaan alle 
klimspullen mee op vakantie. Door de week klimt hij in de klimhal in Leeuwarden (toen dat nog kon 
tenminste). Pas geleden is hij weer begonnen met een klim aan de buitenmuur.  ‘Ik kon wel merken 
dat ik zo’n tijd niets gedaan had. Ik kon bijna niet omhoog komen. Ik vind het klimmen leuk om de 
krachten die je nodig hebt, vooral in de vingers en alle techniek die erbij komt kijken. Een echte 
uitdaging dus!’ 
 
Wens 
‘Een volledig seizoen, dat wens ik,’ zegt hij met een grote grijns. ‘Weer de basis met Jan neerzetten 
en dan het systeem uitbouwen. Met name het tegenspelen!’ 
 
Angeline 
 

♦ ♦ ♦ De oplossing 

   
♠ 7 3  
♥  A B 10 8 6 4 2 
♦ 10 9 
♣ V 7 

 

♠ V B 10 8   ♠ 9 4 2 

♥ 5 3     ♥ H V 9 7 

♦ B 8 5 2    ♦ 7  

♣  9 6 5    ♣  H B 10 4 3 

 



♠ A H 6 5  
♥   
♦ A H V 6 4 3 

♣ A 8 2 

 
Als je de slagen telt, dan kom je tot 6 vaste slagen: 2 in schoppen, 0 hartenslagen, 3 ruitenslagen en 1 
klaverslag. Waar zitten de opties voor meer slagen? In harten 1 slag en in ruiten 2 of 3 extra slagen. 
Als je 3 ruitenslagen extra kunt maken, dan moeten ze wel 2 – 3  verdeeld zitten. Bij dit zitsel is dat 
niet het geval. De kunst is dus de harten aas binnen te halen, maar hoe doe je dat? Drie opties: 

1. Wachten tot de tegenstanders hem komen brengen. Niet handig 
2. Een kleine klaveren naar de vrouw spelen in de hoop dat klaver heer goed zit. Maar wat doe 

je als dat niet het geval is? 
3. Twee vliegen in een klap slaan. Je speelt de ruiten vrij en je creëert een entree voor de 

harten aas.  
Dat doe je door de schoppenstart met schoppen aas te nemen en vanuit zuid een kleine ruiten 
naar de 10 in noord te spelen. Mocht die niet genomen worden, dan vallen alle ruitens onder de 
resterende hoge ruitens van zuid. West zal de ruiten boer dus spelen en schoppen of klaver 
doorspelen. Je speelt opnieuw naar de ruiten in noord, incasseert harten aas en komt met klaver 
of schoppen weer in de hand. Je hebt in totaal 9 slagen: 2 in schoppen, 1 hartenslag, 5 
ruitenslagen en 1 klaverslag. 

 
Bron: Bridgekalender 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


